
                                                                

  

  

Programma najaar 2025 - V.I.S.  

De werkgroep V.I.S. (Verdieping, Inspiratie en Samenkomen) organiseert activiteiten vanuit de missie 

van de PGV. Dat willen wij doen in verbinding met de samenleving van nu en voor een ieder die 

hiervoor belangstelling heeft. Graag stimuleren wij het nadenken over hoe we in het leven willen 

staan. We hebben we elkaar hierbij immers nodig. Ontmoeting, luisteren en elkaar inspireren zien wij 

als de basis om ons geloof te laten groeien. Daarin zoeken we ook naar nieuwe wegen om ons geloof 

te laten groeien.   

  

De werkgroepen van Zuid-West en De Open Hof hebben samen en in overleg activiteiten 

georganiseerd waarbij vanzelfsprekend iedereen van beide kerken én daarbuiten welkom is.   

Hieronder staat de beknopte informatie van het programma met (start)data vanaf september tot en 

met december 2025. Voor extra en/of online informatie en (waar nodig) aanmelden kunt u 

binnenkort ook terecht op de websites van beide wijkgemeentes: De Open Hof (www.de-openhof.nl) 

en Zuid-West (www.petrakerk.nl).   

  

Wij wensen u en jullie mooie, verdiepende en inspirerende samenkomsten.   

  

Werkgroep V.I.S.   

  

  

 

  

  

  

  

  

  



3 september 2025   

Excursie naar de Blauwe Kamer bij Rhenen  
Driemaal is scheepsrecht!?   

Eén keer stond de Blauwe kamer onder water en kon ’t niet doorgaan. Eén keer was onze gids 

‘geblesseerd’ en kon ’t niet doorgaan. Wij hopen en gokken nu dat het wel doorgaat.   In 

natuuroever-reservaat de Blauwe Kamer (onder beheer van ‘Utrechts landschap’) heeft het water 

van de Neder-Rijn vrij spel. De natuur in de Blauwe Kamer is dankzij overstromingen voortdurend 

in beweging en ontwikkeling. De dynamiek van de rivier zorgt voor hoogteverschillen en trekt 

bijzondere planten en dieren aan. Bloemrijke vegetaties geven de Blauwe Kamer kleur. Op diverse 

plaatsen groeit wilgenbos en zijn moerassen ontstaan. Een van de wilgenbossen herbergt een 

grote kolonie lepelaars, een van de ruim 70 soorten broedvogels die het gebied rijk is. De flora is 

rijk en bestaat soms uit soorten die voorheen niet uit het rivierengebied bekend waren. We gaan, 

zo is het plan, onder leiding van mensen die het gebied goed kennen, met een groep van maximaal 

15 mensen, genieten van dit prachtige stuk natuur zó dichtbij huis. Naar verwachting duurt de 

excursie zo’n 1,5 uur.   

Data  woensdag 3 september  

Plaats  vertrek vanaf DOH, Ronde Erf  

Tijd  vertrek 18.30, start excursie 19.00 uur  

Kosten  €5,00  

vervoer  We rijden zoveel mogelijk met elkaar mee  

Info/ aanmelden  John Boogaard – 0318 543990 – j.a.boogaard@ziggo.nl  

14 september 2025    eerste van vier   

Samen zingen op zondagavond  
“Zingen is twee keer bidden” volgens Luther, bekend theoloog en reformator. “Zingen brengt voor 

mij de hemel op aarde”, en “als wij zingen waait de Geest”, aldus Hanna Rijken, theoloog en 

musicus. Hoe dan ook, zingen is belangrijk en werkt verbindend. Mooi toch, dat er iedere 2e zondag 

van de maand (m.u.v. juli en augustus) een zangavond is in De Open Hof!? Met mensen uit 

verschillende kerken en gemeenten zingen we prachtige liederen uit diverse bundels. Oecumenisch 

en kleurrijk. We willen onze God daarmee eren en elkaar bemoedigen. Na afloop is er koffie en/of 

thee, voor wie dat wil. Ook u en jij heten we hartelijk welkom mee te zingen of te luisteren. “Alle 

eer en alle glorie geldt de luisterrijke Naam”! (NL 305). Graag tot ziens/zings!   

Data  

  

Plaats  

Tijd  

Kosten  

Info   

Zondag 14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december  

(Kerstsamenzang)  

Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf  

19.30-20.30 uur  

Collecte na afloop voor goede doelen  

Erik Westerhout (0318-514578 of Heinerik@xs4all.nl)  

  

  



25 september 2025  

Bart Wallet: Dynamiek van het antisemitisme: historische wortels en 

maatschappelijke debatten   
Wereldwijd en ook in Nederland wordt een toename van antisemitische incidenten gerapporteerd. 

Bij grote crises circuleren al snel anti-joodse complottheorieën en als het conflict in het Midden-

Oosten oplaait, neemt ook de zichtbaarheid van antisemitisme toe. Maar wat is nu precies 

antisemitisme? Waar komt het vandaan, welke bronnen heeft het? Welke rol speelt het nu in onze 

samenleving? En hoe verhoudt het zich precies tot antizionisme en Israëlkritiek? In deze lezing 

gaan we op zoek naar een historisch geïnformeerde manier om zinvol over hedendaags 

antisemitisme te spreken.  

Data  

Plaats  

Tijd  

Kosten  

Info   

donderdag: 25 september  

Kerkzaal Petrakerk, Kerkewijk 135  

20.00 uur  

Collecte na afloop zw-vis@pkn-

veenendaal.nl  

  
28 september 2025      eerste van drie  

Jacobien Engel: Workshop Meditatief dansen  
Meditatieve dans is een dansvorm waarbij iedereen kan meedoen. Meestal zijn de dansen 

uitgezocht rondom een thema waarbij we ook een korte tekst of gedicht lezen. We gebruiken licht 

klassieke muziek, maar ook wel muziek uit Taizé. Meditatieve dans, soms ook sacred dance 

genoemd, is niet ‘zweverig’ maar we voelen ons verbonden als we samen dansen met de 

begeleiding van mooie muziek. Alle bewegingen zijn in een rustig tempo waardoor iedereen mee 

kan doen.  

Het afgelopen seizoen hebben we kennis gemaakt met deze vorm van dansen en daar willen we nu 

graag een vervolg aan geven. We beginnen met een workshop . Als er genoeg animo is kunnen we 

afspreken om vaker samen te dansen op weg naar kerst bijvoorbeeld.  

Data  Zondagmiddag 28 september, optioneel 30 november, 14 december  

Plaats  Kerkzaal Petrakerk, Kerkewijk 135  

Tijd  15.00-17.00 uur  

Kosten  Collecte na afloop  

Info/ aanmelden  Jacobien Engel: gjengel@hotmail.com   

 

7 oktober 2025  

Film  “Where Are You, Adam?”  
Een meditatief portret van het alledaagse leven en de markante natuur van Mount Athos 

(Griekenland)  

“Adam, waar ben je?” is de titel van een Oekraïense film die dinsdag 7 oktober te zien is in de 

kerkzaal van de Open Hof.  Deze documentaire is al in 22 landen te zien geweest, won verschillende 

prijzen en ging in oktober ’22 in De Balie te Amsterdam in première.   

De film geeft een inkijkje in het leven van monniken op het Griekse schiereiland Athos met zijn 

schitterende natuur. Op Athos wordt zichtbaar dat de tijd daar niet door de klok wordt beheerst. 

De monniken gaan geheel op in hun werk en gebed en doorstaan beproevingen en moeilijkheden. 

De beelden in de film raken je in je ziel. We hopen dat ook u / jij zal merken dat de documentaire 

met liefde is gemaakt. De avond zal worden verrijkt met een boeiende inleiding en een nagesprek, 

wat de ervaring, hopen wij, nog waardevoller zal maken. Trailer:  

https://www.youtube.com/watch?v=h7o-P0VHO9w  

https://www.youtube.com/watch?v=h7o-P0VHO9w
https://www.youtube.com/watch?v=h7o-P0VHO9w
https://www.youtube.com/watch?v=h7o-P0VHO9w
https://www.youtube.com/watch?v=h7o-P0VHO9w


Mount Athos / de berg Athos De Athos-berg is een berg en schiereiland in het noordoosten van 

Griekenland en een belangrijk centrum van het oosters-orthodoxe monnikendom. Het wordt 

bestuurd als een zelfstandige staat binnen de Helleense Republiek, namelijk de 

kloostergemeenschap van de berg Athos onder de directe jurisdictie van de Oecumenische 

Patriarch van Constantinopel.  

Data  dinsdag 7 oktober   

Plaats  Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf  

Tijd  20 uur exact  

Kosten  € 10,- (vanwege de kosten: anders dan anders!) bij de entree te voldoen  

Info/ aanmelden  John Boogaard – 0318 543990 – j.a.boogaard@ziggo.nl    

 

8 oktober 2025     eerste van 8  

LEF-groep II (voor 70+-ers)  
In het komende seizoen  starten we met nieuwe  LEF-kringen   

Het motto van Zuid-West is: “Een gemeente vormen waar het verlangen leeft om vrijmoedig en 

met lef Jezus te volgen in verbinding met de samenleving van nu”. Een lef-kring is een 

gespreksgroep van 7 - 10 personen, die circa 8 keer bij elkaar komen. De eerste keer in de kerk, 

daarna bij iemand thuis. Je legt je dus vast voor één seizoen. De opzet is om met elkaar in gesprek 

te gaan over geloofsthema's. Daarbij gaat het niet om discussie (wie heeft er gelijk?) maar om 

uitwisseling van ervaringen (hoe is dat voor jou?). Zo leer je elkaar beter en anders kennen. Als 

rode draad is gekozen voor “de reis van je leven”. Of anders gezegd: je levensreis. Je bent immers je 

leven lang onderweg, ook onderweg in het geloof. Onze “GPS” in deze ontmoetingen zijn een 

Bijbelgedeelte, quotes, gespreksvragen en een gebed, gedicht of lied. Iedere bijeenkomst heeft een 

eigen thema. Iedereen die het de moeite waard vindt om zich één seizoen te verdiepen in “de reis 

van zijn/haar leven” is van harte welkom! Dit  komend seizoen starten we een lefkring voor  45 -70 

jarigen en één voor 70+.  Het gaat door als we per kring minimaal 7 deelnemers hebben.  

Data  Woensdagmiddag 8 oktober  

Plaats  Kerkenraadskamer Petrakerk, ingang Dennenlaan  

Tijd  15.30-17.00 uur  

Info/ aanmelden  ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl; ds.lvanderlaan@pkn-veenendaal.nl   

  

9 oktober 2025      eerste van 8  

Lefgroep I (voor 45-70 jaar)  

In het komende seizoen  starten we met nieuwe  LEF-kringen   

Het motto van Zuid-West is: “Een gemeente vormen waar het verlangen leeft om vrijmoedig en 

met lef Jezus te volgen in verbinding met de samenleving van nu”. Een lef-kring is een 

gespreksgroep van 7 - 10 personen, die circa 8 keer bij elkaar komen. De eerste keer in de kerk, 

daarna bij iemand thuis. Je legt je dus vast voor één seizoen. De opzet is om met elkaar in gesprek 

te gaan over geloofsthema's. Daarbij gaat het niet om discussie (wie heeft er gelijk?) maar om 

uitwisseling van ervaringen (hoe is dat voor jou?). Zo leer je elkaar beter en anders kennen. Als 

rode draad is gekozen voor “de reis van je leven”. Of anders gezegd: je levensreis. Je bent immers je 

leven lang onderweg, ook onderweg in het geloof. Onze “GPS” in deze ontmoetingen zijn een 

Bijbelgedeelte, quotes, gespreksvragen en een gebed, gedicht of lied. Iedere bijeenkomst heeft een 

eigen thema. Iedereen die het de moeite waard vindt om zich één seizoen te verdiepen in “de reis 

van zijn/haar leven” is van harte welkom! Dit  komend seizoen starten we een lefkring voor  45 -70 

jarigen en één voor 70+.  Het gaat door als we per kring minimaal 7 deelnemers hebben.  

  



Data  Woensdagmiddag 9 oktober  

Plaats  Kerkenraadskamer Petrakerk, ingang Dennenlaan  

Tijd  20:00 - 21.30 uur  

Info/ aanmelden  ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl; ds.lvanderlaan@pkn-veenendaal.nl   

 

9 oktober 2025      eerste van 2 data  

Open Thomaskring  
De Thomas-kring staat open voor gemeenteleden uit beide wijken. Wie deelneemt heeft meestal 
klassiek-christelijke geloofsopvattingen losgelaten en zoekt naar nieuwe zingeving. Aan de hand van 
hedendaagse teksten, artikelen, boeken, beschouwingen willen de leden zichzelf en elkaar 
verrijken met actuele visies op geloof en leven.  

Data   donderdag 9 oktober, 20 november  

Plaats  Trefpunt, Dennenlaan 5  

Tijd  20.00 – 22.00 uur  

Info/ aanmelden  Kees Visser (0318 412 437; k.f.visser@kpnmail.nl)  

 Marise Wiersma (0318 513 548)  

  

12 oktober 2025  

WOK   
Hans Wilmont (gitaar), Jan Offringa (zang) en Hans Kroon (piano en zang) gooien een aantal “gouwe 

ouwe” (en ook recentere) hits in de pan en geven hier hun eigen muzikale smaak aan. En welke 

boodschappen zouden er verborgen kunnen liggen in de Nederlands- en Engelstalige teksten  en 

muziek? Jan geeft op zijn eigen onnavolgbare wijze een korte inleiding bij elk lied.  

Data  

Plaats Tijd 

kosten  

Zondag 12 oktober  

Petrakerk, Kerkewijk 135  

16.00 uur  

Collecte na afloop  

 

4 november 2025   

Verbinding tussen joden, christenen en moslims: hoe doen we dat …?  

Verbinding tussen joden, christenen en moslims. Het lijkt soms een mooie droom die wordt 

verbrijzeld door de realiteit. Een ideaal dat strandt in de krant. Kunnen deze drie geloven 

überhaupt in liefde samenleven? Zo ja, op welk niveau zoeken we dan die verbinding? Moeten we 

elkaar bijvoorbeeld willen overtuigen van óns geloofsgelijk? Zo niet, waar blijven we dan met de 

zendingsopdracht die Jezus Zijn discipelen gaf aan het slot van Mattheüs? Het zijn spannende 

vragen.   

In het boek ‘Wat bezielt ze toch …?! Levens- en geloofsverhalen van Veenendalers’ beschrijven 

ruim zeventig inwoners van Veenendaal hun levensreis. Van tieners tot tachtigers. Christenen van 

velerlei signatuur. Joden en moslims. Mensen van wie de wieg heeft gestaan in Nederland, 

NoordAfrika, het Midden-Oosten, China, Oekraïne en Rusland.  

Met hun verhalen als inspiratie en illustratie gaat Arie Verhoef – als redacteur kroop hij alle 

verhalen door – graag met jullie in gesprek over bovengenoemde spannende vragen. Zoekend, 

onderzoekend en vooral vragend om wijsheid.    



Data  

Plaats  

Tijd  

Kosten  

Info  

Dinsdag 4 november  

Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf  

20.00 €5,00  
Arie Verhoef - a.verhoef@hntb.nl  

  

6 november 2025      eerste van vier   

Speuren in het Oude Testament  
Evenals voorgaande jaren zal Lucas de Groote met ons een thema uit het Oude Testament 

uitdiepen. Dit seizoen is dat “De levensloop van David.” De bijeenkomsten zullen in de middag 

plaatsvinden.  

Data  Donderdagmiddag 6, 13, 20, 27 november  

Plaats  kerkenraadskamer Petrakerk, ingang Dennenlaan 5  

Tijd  14.00 – 15.30 uur  

Kosten  Collecte na afloop  

Info/ aanmelden  ladegroote@kpnmail.nl   

6 november 2025     

 Julia Herku: ‘hoe godsbeelden in gezinnen worden doorgegeven’  
Júlia Herku is van november 2024 tot november 2025 de Jonge Theoloog des Vaderlands. Tijdens 

haar studie specialiseert ze zich in de relatie tussen gezinsstructuren en de invloed daarvan op het 

Godsbeeld van mensen. Als onderdeel van een pleeggezin heeft ze van dichtbij ervaren hoe 

bepalend je jeugd is voor je relatie met God.  

Op deze avond bent u van harte uitgenodigd om te onderzoeken welk Godsbeeld u hebt 

meegekregen en wat we willen doorgeven aan de kinderen en jongeren om ons heen. Júlia zal kort 

de uitkomsten van haar onderzoek delen en ons inspireren tot verdere reflectie.  

Deze interactieve avond is bijzonder geschikt voor ouders, grootouders en iedereen die een 

positieve bijdrage wil leveren aan de relatie die kinderen en jongeren ontwikkelen met God.  

Data  Donderdagavond 6 november  

Plaats  Trefpunt, Dennenlaan 5  

Tijd  20.00 – 21.30 uur  

Kosten  Collecte na afloop  

Info/ aanmelden  Zw-vis@pkn-veenendaal.nl   

18 november  

Hanna Rijken:  Psalmen door de eeuwen heen  
Hanna Rijken is Universitair Docent ‘Theologie en de kunsten (in het bijzonder kerkmuziek)’ aan de 

PThU in Amsterdam en enthousiast kenner en verteller van kerkmuziek.  

Psalmen vertolken tal van emoties en ervaringen en worden in grote variatie gezongen. Ze zijn al 

heel oud en nog steeds actueel. Op deze avond neemt Hanna Rijken ons mee in de wondere wereld 

van de Psalmen. Zij vertelt niet alleen, zij laat ons ook zingen en kennismaken met verschillende 

zangtradities. Je bent daarom die avond van harte welkom, in de kerkzaal, om de rijkdom van de 

psalmen, zoals ze door de eeuwen heen gezongen zijn, te proeven door ze te zingen. Psalmen zijn 

er namelijk in allerlei tradities en varianten. Om maar een paar te noemen: de Joodse traditie, 

Datheen, de psalmberijmingen van 1773 en 1973, Psalmen voor Nu en The Psalm Project.   

In een interview zegt Hanna Rijken: ‘Er is zoveel oorlog en narigheid. Muziek is mijn inspiratiebron. 

Ik geloof in de kracht van muziek. Juist nu zijn voor mij de psalmen en lofzangen heel veelzeggend. 



In die Bijbelse liederen voel je de wanhoop, de noodkreet. Dat is nu zo actueel. Je kunt als mens 

niet zoveel doen, maar samen zingen geeft ruimte, tegen de klippen op…Muziek geeft vleugels 

waardoor de ziel opstijgt, zonder vleugels gaat dat niet. Je wordt uitgetild boven de hectiek van de 

dagelijkse werkelijkheid. Je ontstijgt alle spanning en ellende. Dat is een heel bevrijdend gevoel.’ 

Data  Dinsdagavond 18 november  

Plaats  Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf  

Tijd  20.00  

Kosten  €5,00  

Info/ aanmelden  John Boogaard – 0318 543990 – j.a.boogaard@ziggo.nl  

  
1 december 2025  

Workshop kerstballen maken van papier (Paper Art)  
Heb je ook zo’n zin om iets bijzonders te doen met jouw kerstversieringen?  

Tijdens deze gezellige Paper Art workshop maak je kerstbal(len) naar je eigen keuze.   

Je kunt kiezen uit verschillende voorstellingen en diverse kleuren en kleurcombinaties.  Er zijn 

gemakkelijke en moeilijke voorstellingen, waardoor de workshop geschikt is voor zowel 

beginners als gevorderden.   

Papier lijkt heel kwetsbaar, maar deze kerstbal is lekker stevig. De kerstbal zit op een bijzondere 

manier in elkaar. Je leert hoe je hem in elkaar zet, en ook weer zonder scheuren uit elkaar kunt 

halen. Hierdoor kan je hem na kerst uit elkaar halen en plat opbergen voor volgend jaar. De papieren 

ballen hebben dezelfde grootte als een glazen kerstbal.  

Je hoeft niets mee te nemen. Maar als je het prettig vindt om je eigen hobby-mes mee te nemen, 

mag dat natuurlijk.  

Maximaal 15 deelnemers zijn.  

De kosten van deze workshop zijn € 5. Dit is inclusief:  

• Papieren ontwerpen in diverse kleuren en patronen  

• Al het materiaal om de kerstballen te kunnen maken/snijmat en hobbymes  

• Begeleiding van ervaren docenten  

• Koffie/thee en lekkers  

Data  Maandagavond 1 december   

Plaats  Ontmoetingsruimte, Dennenlaan 5  

Tijd  19.15 – 21.15 uur, inloop vanaf 19.00 uur  

Kosten  €5,00  

Info/ aanmelden  Aanmelden bij Margreet Hagelstein: mandersloot@hotmail.com  

  

3 december 2025    eerste van 2   

Vieren & Bezinnen in de Advent    
In de komende Adventstijd is er voor wie wil op twee avonden een kort moment van vieren, 

bezinnen en ontmoeten in groepsverband. Net als in de 40-dagen tijd laten we ons inspireren door 

iets van kunst, muziek en daarbij in de tijd passende passages uit de Bijbel. Ook dit is een kans om 

anderen beter te leren kennen en even een time-out te nemen richting de Kerst.  

Data  Woensdag 3, 17 december  

Plaats  Petrakerk, kerkenraadskamer, ingang Dennenlaan 5  

Tijd  19.30 – 21.00 uur  

Info/ aanmelden  ds. Loeki v/d Laan (06 36 08 62 89; ds.lvanderlaan@pkn-veenendaal.nl)    

ds. Coby de Haan (06 16 05 54 55; drs.jdehaan@gmail.com)  

  



21 december 2025  

Festival of Lessons and Carols (Vocaal Ensembe ZuidWest)  
De Ceremony of Lessons and Carols is nog geen eeuwenoude traditie. E.W. Benson, die later 

aartsbisschop van Canterbury zou worden, besloot op kerstavond 1880 een andersoortige 

viering aan te bieden die beter aansloot bij het kerkbezoek. Zijn Ceremony of Lessons and Carols 

werd dertig jaar later, in 1918, opgepakt door Eric Milner-White in King’s College in Cambridge. 

Sinds deze viering door de BBC live wordt uitgezonden (al sinds 1928 op de radio) heeft deze 

viering een enorme populariteit gekregen als opmaat naar Kerst.   

Ook in de Petrakerk is het inmiddels een traditie geworden om een Ceremony of Lessons and 

Carols te programmeren. Dit jaar zal ons eigen Vocaal Ensemble ZuidWest de koorzang verzorgen. 

De lezingen worden afgewisseld door koormuziek en carols, waarbij er ook volop ruimte is voor 

samenzang. De muzikale leiding is in handen van cantor Guus Fennema. Het orgel zal worden 

bespeeld door Ytsen Wielstra.   
Data  

Plaats Tijd 

kosten 

Info  

Zondag 21 december  

Petrakerk, Kerkewijk 135  

16.00 uur, inloop vanaf 15.30 uur  

Collecte na afloop  

Guus Fennema (fennema1965@gmail.com)  

 

30 januari 2026  

Theatervoorstelling Rouwt  
Een aangrijpende theatervoorstelling over rouw en verlies. Een avond vol herkenning en 

verbinding, met een lach en een traan.  

Laat je meenemen in dit bijzondere verhaal over de worsteling tijdens het einde van het leven en 

de veranderende relatie met je partner, omgeving en God. Hoe verweef je rouw in het leven, en 

hoe ga je als naaste om met iemand die rouwt? Samen ontdekken we deze vragen, omdat we 

allemaal, vroeg of laat en de één heftiger dan de ander, te maken krijgen met rouw. 

https://www.truetickets.nl/e/19701/theatervoorstelling-rouwt-veenendaal   
Data  

Plaats  

Tijd  

  

Vrijdag 30 januari 2026  

Wijkkerk De Open Hof  

20.00 – 21.30 uur  

Verdere info volgt later  

  

Oproep:     Ontmoeting Dresden-Veenendaal.  
De Open Hof: Wij zijn in contact met onze voormalige kerkelijke partnergemeente ‘de  

Johannesgemeinde’ in Dresden, om -net als eerder verschillende keren gebeurd is- een ontmoeting 
met gemeenteleden daar ter plekke te organiseren. In Dresden zijn ze aan het onderzoeken of dat 
ook daar lukken gaat!   

Bij voldoende belangstelling hopen we deze ontmoeting in 2026 plaats te laten vinden. Zodra er 
meer bekend is zullen wij dat melden. Voor meer info (of als u / jij sowieso. op de hoogte wilt 
worden gehouden): stuur Koos de Mooij dan een berichtje: koosdemooij@yahoo.com   

  

https://www.truetickets.nl/e/19701/theatervoorstelling-rouwt-veenendaal
https://www.truetickets.nl/e/19701/theatervoorstelling-rouwt-veenendaal
https://www.truetickets.nl/e/19701/theatervoorstelling-rouwt-veenendaal
https://www.truetickets.nl/e/19701/theatervoorstelling-rouwt-veenendaal
https://www.truetickets.nl/e/19701/theatervoorstelling-rouwt-veenendaal
https://www.truetickets.nl/e/19701/theatervoorstelling-rouwt-veenendaal

